
In De Week Gelegd, 08-25, 16-02-2025, Een licht zijn 

Jeremia 17, 5-8; 1 Korintiërs 15, 12. 16-20; Lucas 6,17. 20-26 

 

Sinds de ‘Verlichting’ zoeken velen het licht niet langer bij God, maar in de 

wereld van het bewijs, de wetenschap en het eigen kunnen. Dit bracht ons 

medische en technische vooruitgang. Maar, de Verlichting begon niet met 

lege handen, ook de Middeleeuwer gebruikte zijn ratio; en twijfelaars en 

ongelovigen waren er altijd al (ps.14,1). Stevo Akkerman (Trouw, 08-02-2025) 

vermoedt dat er in de herwaardering van het religieuze iets nieuws bezig is. 

Want mensen lopen stuk op de grenzen van het Verlichtingsdenken; ‘het 

religieuze behoort tot wat mensen raakt in hun  wezen en vertelt iets over hun leven’. 

Blijkbaar zit het ons in de ziel gebakken.   

 

In de eerste lezing vertolkt Jeremia heel strak Gods boodschap dat de mens die zich van de 

Hem afkeert en enkel op menselijk kunnen vertrouwt -ook toen al!- vervloekt is. Een zwaar 

woord, dat erop duidt dat de mens die louter focust op tellen en meten geen leven vindt, maar 

zal verdrogen en verdorren. Daarentegen: ‘Wie op de Heer vertrouwt is als een boom aan een 

rivier’; diens bladeren blijven groen.   

 

Gelovigen worden met name op het punt van een leven na de dood bevraagd en bekritiseerd. 

Paulus levert in de tweede lezing weliswaar geen bewijs, maar biedt een sterk getuigenis dat 

alles op scherp zet. Hij gelooft dat Jezus verrezen is en zegt tegen critici: ‘Als Christus niet 

verrezen is, dan is het geloof in hem waardeloos en zijn wij de beklagenswaardigste van alle 

mensen’. Net als bij de liefde is vertrouwen de grond waarin het geloof wortelt. Dit geloof 

geeft licht. 

   

Wij mensen zoeken allemaal geluk, in bijbels jargon: ‘zalig’. Geluk is geen 

‘houdbaar artikel’. We zoeken het, vinden het soms, maar het is vluchtig. Waar 

wij in de praktijk van alledag mensen zien vallen en ondergaan, zegt Jezus ons 

vandaag geluk aan. Hij richt zich met name tot de armen, hongerigen, 

ongelukkigen en tot de mensen die in hem geloven. Zalig zijn jullie wanneer 

tegenslag je treft, want groot is uw loon in de hemel. De evangelist Lucas 

presenteert Jezus als het Licht van de wereld. In de woestijn van het leven, in 

haar honger en dorst, haar verdriet en ongeloof komt zijn licht ons te hulp.  

Hij schenkt ons vertrouwen en helpt óns een licht te zijn.   

  

 

  


